Zou het niet heerlijk zijn om heel veel liefde te kunnen
ervaren? Zou het niet heerlijk zijn om te kunnen zeggen
“ik ben gezond en voel me krachtig"? En zou een grote
berg materiéle overvioed dan niet zeer welkom zijn? Bij
dat laatste onderdeel van zo'n mooie wens voelen we ons
vaak wat ongemakkelijk, we voelen ons geremd.
Gemengde gevoelens steken de kop op. Gevoelens als
angst, schuld en hebzucht. En trouwens, denken we dan
massaal:“wat heeft geld met liefde en kracht te maken,
niks toch, helemaal niets!” Daar gaan we massaal de
‘fout” in. Zolang we niet kunnen accepteren dat geld en
materie een goddelijk deel is van een alomvattende ener-
giebron, zal er altijd strijd ervaren worden. Innerlijke rust,
overvloed zonder het gevoel van de maatschappelijke wor-
steling, is dan ver te zoeken...

SUNNY NEDERLOF & BAS BUIS

eld, krachr en liefde zijn geen
toevallige passanten in je
leven... Tekort en overvioed

zijn geen ‘toeval, integendeel... De mate
van overvioed in materie, in kracht en
de manier waarop we met liefde en onze
omgeving omgaan, staat rechtstrecks in
relatic met ons verworven bewustzijn
en ons eigen pad van spiritucle groei.
Het bock ‘Geld, Krache, Liefde” is baan-
brekend in die zin, dat het cen aantal vooroordelen en
maatschappelijk verankerde idecen doorbreekt, de kezer
in staat stelt kennis te nemen van wat de ware betekenis
is van de energic van geld, kracht en liefde, om je ver-
volgens cen confronterende spicgel voor te houden van
waar je als lezer vandaag de dag staar... Hoe je jezelf al die
jaren in een tocstand van tekort hebt gehouden, of dat
nu licfde, levenskracht of welvaare betreft. Je zult helder

14 « Spiegelbeeld « mei 2004

en duidelijk kunnen kezen hoe de spiritucle wetten van
overvioed werken, wat de paden naar tekorr zijn en hoe
j¢ je meer kunt richten op de paden van overvioed, waar-
door je je leven nog meer in overcenstemming kunt bren-
gen met jouw hoogste goed op aarde en je omgeving,

Celd en materie

Weet je al wat het aspect geld voor jou betekent? Is geld
voor jou het shijk der aarde of maake het je gelukkig en
blij? Heb je altijd genoeg geld om alles te doen wat je
hartje begeert of ervaar je af en toe nog cen periode
waarin ‘tekort” een rol speelt? Als je het meest thuis
voclt bij de eerste zin, ‘geld is het slijk der aarde’ dan is
het misschien interessant te weten waarom je blij bent
met cen loonsverhoging terwijl je cigenlijk diep triest en
depressief zou moeten zijn. Je ontvangt tenslotte nog
meer van dat afschuwelijke spul... Dit bock gaar niet
over geld, het wordr als eerste genoemd omdat materie
het meest tastbaar is en omdat het aspect materie het
meeste schuldgevoel en tegenstrijdige meningen
oprocpt bij veel mensen

Kracht

Wit voel je bij kracht? Kracht in vele vormen zoals
gezondheid en dynamick. Het begrip krache, en de
emotics diec mensen er bij hebben, doct voor velen al
neutraler 2an en brengt minder schuldgevoel met zich
mee. Als we wat dieper gaan blijke ook kracht echrer
gevoclens van ongemakkelijkheid met zich mee te dra-
gen. De mens heeft dan mocite te vertellen dat hun
gezondheid vitmuntend is, terwijl hun omgeving kwak-
kelt, het voele dan pijnlijk aan om te zeggen dat het te
gek gaat in je leven, terwijl de persoon die het je vroeg
al jaren nict happy is. Soms confronteert kracht ons ook
met de gevolgen ervan, zoals meer verantwoordelijkheid
ksijgen op je werk omdat je duidelijk in je kracht staat.

Liefde

Liefde is waar het allemaal om draait in onze wereld.



e

Liefde voor de onzen en voor de mensheid roepe geluk-
kig geen schuldgevoel op. lets gevoeliger is het begrip
zeifliefde, bang dat we it worden gemaakr voor egofst,
Liefde zou voor alles, voor iedercen en vooral onvoor-
waardelijk moeten zijn, is cen algemeen geaccepreerde
mening. Nu komt het: behalve voor je huisbaas, ban-
ken, de belastingdienst, en vooral geld. Geld verdient al
helemaal geen liefde. Waarom zou je? Het doet tenslot-
te niets goeds en brengr alleen maar verwarring, hebbe-
righeid en armoede in de wereld... Dit is sleches een
wijdverspreid maatschappelijk denkpatroon. Het is een
idee-fixe! Liefde geldr voor alles. Voor het huis waar je
in woont, voor clke rekening die je betaalt, voor alles
wat jc ontvangt, en ja, zelfs voor geld. Elk aspect van het
leven is een onderdeel van het groter geheel. Elk mens,
elk object, elke relatie en elke ruil tussen mensen is een
stukje van het goddelijk geheel. Geld kracht en licfde
komen alle dric uit dezelfde bron... Het ontkennen
daarvan cregert afgescheidenheid tussen mensen onder-
ling en vooral wussen de mens en het goddelijke.

Het boek ‘Geld, Krache, Liefde’ gebruike het aspect
geld, en materie in al haar vormen, om duidelijk te
maken hoe je met de alomvattende energic van over-
vioed omgaat. Want zoals je omgaat met de enc energe,
20 ga je 0ok om met alle andere vormen van energie. De
manicr waarop je omgaat met deze enc goddelijke ener-
gie is verankerd in ieders energiesysteem, in je aura. Dat
energieveld is voor een ieder voelbaar. Daarom reageren
mensen anders op de ene persoon dan op cen ander.
Daarom krijgt de é&n makkelijk cen krediet en de ander
nooit, daarom is de én in staat een langdurige liefdes-
relatie op te bouwen die geluk en positiviteit brengt in
plaats van strijd en cen gevoel van pijn. Daarom ervaart
de &n dynamick in zijn leven, terwijl de ander alleen
moeizaamheid voelt. De natuurwetten waar deze liefde-
volle energic aan beantwoord, zijn voor een ieder te
bevatten. Ze zijn ecenvoudig te integreren en stellen je in
staat precies te herkennen hoe jouw mening en gevoe-
lens over geld, kracht en liefde reacties bij anderen
oproept en vooral hoe je dar kunt veranderen. Het
mooie daarvan is dat je daarmee anderen in jouw omge-

ving ook in staar stelt op een andere manier met de
energie om te gaan en ze daardoor helpt hun paden naar
tekort te transformeren.

Alhoewel alle paden van overvioed dezelfde essentic met
zich mee dragen, of we het nu hebben over de bocken
van Walsh of Deepak Chopra, is de insteek van dit boek
echt anders. Het is behalve confronterend ook helend.
Het geeft je daadwerkelijk handvatten om nog meer in
overviood te leven en daarmee cen bijdrage te leveren
aan jouw omgeving door zowel cen stimulans als een
voorbeeld te zijn =

Owver de auteurs:

Sunny Nederlof en Bas Buis werken al meer dan een
decennia als metafysisch en spiritueel roadgevers en
nspireren hun cursisten en vele lezers op het gebied van
groel, heling en innerlijke wijsheid. Zij zijn de oprichters
van het bekende Nederlof Centrum en het Reiki-
Instituut, Zij werken in Nederland, Mexico en Frankrijk
en verder Zijn zij te gast in diverse landen

Informatie:

Geld, Kracht, Liefde is een uitgave van witgeverij
Kosmos-ZdK, ISBN 90-215-4391-5. Voor meer informa-
tie kun je bellen naor 020-6855466 of e-mailen:

info@ nederlofcentrum.nl
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